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Fatima’s studentenjob 
 
 
Fatima heeft een studentenjob in een supermarkt. Ze moet niet elke dag 
op hetzelfde uur beginnen. Fatima zit thuis Om kwart na 10 krijgt ze een 
berichtje van haar collega, Tom. 
 
Tom: “Hoi Fatima. Waar ben je? Je moest hier al een kwartier 

geleden zijn.” 
 
Fatima heeft zich vergist. Ze dacht dat ze vandaag pas om 12 uur moest 
starten. 
 
Fatima: “Oei! Ik heb niet goed op het uurrooster gekeken. Ik kom zo 

snel mogelijk. Om 11 uur ben ik daar.” 
 
Tom:  “Oké. Haast je. Het is heel druk en de verantwoordelijke is 

niet blij omdat je er niet bent.” 
 
Fatima neemt de eerste bus naar Herentals. Ze belt niet naar de 
verantwoordelijke want die is toch al boos.  
 
Fatima komt eindelijk in de supermarkt aan. Ze haast zich naar de 
kleedruimte. Ze bergt haar spullen op in het kastje van haar collega want 
dat staat dichter bij de deur.  
 
Fatima: “Dat mag wel, zo ben ik sneller in de winkel.” 
 
Fatima komt in de winkel. Saïd staat naast Tom en doet het werk van 
Fatima. 
 
Fatima: “Wat is nu toch het probleem? Het werk wordt toch gedaan.” 
 
Nu iemand anders haar taak doet, weet Fatima niet goed wat ze moet 
doen. Ze vraagt het niet aan haar baas. Ze loopt door de winkel met haar 
gsm. Bij de groenten staan twee dozen met tomaten en aardappelen op 
de grond. 
 
Fatima: “Dat is gek. Iemand doet zijn werk niet goed. De tomaten en 
  aardappelen moeten in het rek liggen. Niet op de grond.” 
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Fatima stapt over de dozen en loopt verder. Haar baas komt. Zij heet 
Emma. Emma is boos. Ze is boos omdat Fatima te laat is. Ze is ook 
boos omdat Fatima niet heeft gebeld. 
 
Emma: “En nu loop je hier maar wat rond. Je doet niets!” 
 
Fatima:  “Saïd doet mijn taak. Ik heb dus niets te doen.” 
 
Emma:  “Waarom vraag je niet aan mij wat je moet doen? Je mag de 

dozen met  aardappelen en tomaten in het rek zetten. Daarna 
ga je Frank helpen poetsen.” 

 
Fatima zet de groenten in het rek. Daarna gaat ze naar Frank. 
 
Frank: “De ramen zijn al gepoetst. De vloer is nog vuil. Poets jij de 

vloer met zeep? Dan spoel ik de vloer met schoon water.” 
 
Fatima vindt poetsen niet leuk. Ze doet haar best niet. Sommige stukken 
van de vloer zijn nog vuil. Ze denkt dat ze klaar is en gaat met haar gsm 
naar buiten. Ze neemt pauze. 
 
Frank moet de vuile stukken van de vloer opnieuw met zeep poetsen. En 
dan opnieuw met schoon water. Frank is boos. 
 
 

 
 
 
 
 
 


